
 1

Het verhaal van Khalil 
Bewerkt door Hein Leeft 

 

 

 

 

 

 
 

Ik woonde in een mooi land 

Een land van paarden, ezels,  

olijven en vijgen 

Heuvels en vogels 

Tussen planten die alleen daar groeien 

Er was niets  

en tegelijkertijd was er alles 

 

We waren creatief 

We speelden met rommel en tol  

Met vuur en Aloë Vera planten,  

En we gleden van de top van de berg 

tussen de rotsen door.  

We voelden geen pijn  

We zagen geen gevaar. 

We waren de baas over de insecten  

Ook over de schorpioen 

 

We waren alleen, mijn broers en ik  

Mijn ouders woonden in Nederland  

Mijn oom zorgden voor ons 

Met mijn lieve oma 

Vader stuurde ons geld 

Maar geld had voor ons geen betekenis  

Mijn vader stuurde ook brieven,  

Die waren wél belangrijk 

 

Mijn vader schreef  

dat hij nu in een land woonde  

Waar geen zon schijnt 

Waar het dagelijks regent  

En het voortdurend koud is.  

Maar wij geloofden het niet 

 

Toen mocht ik er zelf heen  

Ik was zenuwachtig en bang 

Iemand zei dat het vliegtuig neer zou storten 

Omdat mij sokken zo stonken 

Mijn vader schreef me dat ik tijdens de reis  

Niet uit het vliegtuig moest stappen 

 

‘Schiphol’ is mijn eerste Nederlandse woord 

Alsof ik in het paradijs geland was 

Zoveel groen en zoveel bloemen   

Alles netjes, mooie straten, schoon 

Geen stof, de mensen zijn aangekleed.  

Al die gekleurde auto’s 

En alle huizen lijken op elkaar 

“Hier gaat niemand dood” dacht ik 

Ze hebben hier alles! 

Zelfs het brood is mooi gesneden,  

meer dan 50 soorten! 

De trein tegenover ons huis  

Alles werkt!  

 

In dit land was alles anders.  

Ik werd er bijna gek van. 

‘snachts hoorde ik lawaai 

mijn vader zei  

dat het de zee van het donker was 

Ik liep langs het kanaal en zag mensen 

vissen..  

Maar ze aten de vis niet op! 

Ik ging naar de markt met mijn vader  

En ik zag mensen daar wel rauwe vis eten. 

Ik kon het niet eten 

 

Nu, zijn we echte Hollandse mensen 

Ik eet haring  

En mijn kinderen ook 

Zij zijn hier geboren en niet daar 

Dit is hun land en we zijn dankbaar 
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Daar… echoot de stilte 

Hier… maakt alles lawaai 

Daar… is altijd wat te beleven 

Hier… is het dodelijk saai 

 

Daar… kun je ademhalen 

Hier… struikel je maar door 

Daar… kun je overal komen 

Hier… kruipt slechts een ezelspoor 

 

Ik wil blijven / Ik wil weg 

Zij hebben geluk / wij hebben pech 

Daar is het beter / Ik vertrek 

Nee, Ik blijf 

 

Daar… spelen ze met hagedissen 

Hier… ben ik bang voor elk insect 

Daar… eten ze elke dag iets anders 

En is de tafel met bestek gedekt 

 

Ik wil blijven / Ik wil weg 

Zij hebben geluk / wij hebben pech 

Daar is het beter / Ik vertrek 

Nee, Ik blijf 

 

Jij zoekt welvaart, ik zoek een verhaal 

Mijn pad kruist de jouwe maar in een andere taal 

Er hangen mooie dromen aan de overkant 

Wie ontvlucht nu wat in welk land 

 

Daar… voer je nog gesprekken 

Hier… type je woord voor woord 

Daar… praat je zomaar met duizend mensen 

Van wie je nog nooit had gehoord 

 

Jij zoekt welvaart, ik zoek een verhaal 

Mijn weg kruist de jouwe maar in een andere taal 

Er hangen mooie dromen aan de overkant 

Wie ontvlucht nu wat in welk land 

 

Daar… echoot de stilte 

Hier… maakt alles lawaai 
 

 

 

 

 


